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Dag jongens en meiden!

Fijn dat je elke zondag naar de kerk kunt gaan. Daar hoor je 
over God en je kun meer leren uit de Bijbel. Toch is het soms 
best lastig om je aandacht er goed bij te houden tijdens de 
dienst. Vind jij dat ook? 

Door tijdens de dienst dingen op te schrijven, kun je het beter 
onthouden. En wat ook fijn is: je kunt thuis nog eens door
praten met je vader of moeder over wat je gehoord hebt.

In het boekje staan vragen of opdrachten die je voor de dienst 
begint kunt maken. Er zijn ook vragen of opdrachten die je 
kunt maken terwijl de dominee de preek houdt. Andere vragen 
zijn bedoeld voor het laatste stukje van de dienst, als de preek 
afgelopen is.

Achter in het boekje staan invulpagina’s voor bijzondere 
diensten: twee voor avondmaalsdiensten en twee voor doop-
diensten. 

Neem dit boekje elke zondag mee naar de kerk en maak er wat 
moois van. Dan wordt dit echt jouw eigen Prekenschrijfboek!

Ik wens je hele mooie kerkdiensten toe en ik bid dat jij God 
tijdens de diensten steeds beter zult leren kennen.

Nieske Selles



Lezen 
en zingen

Wat lezen we uit de Bijbel?

 
Wat vind je vandaag het 

mooiste lied?

Leest de dominee de wet voor? Ja / Nee
Welk gebod vind jij het makkelijkst om te houden?

Welk gebod vind je moeilijk?

Noem drie psalmen/liederen 
die jullie zingen vandaag.

Zondag 1 Datum:

Tijdens de preek

Voor de dienst

Het bijbelgedeelte van vandaag staat in het Oude Testament / 
Nieuwe Testament 

Hoe vaak noemt de dominee/voorganger de naam ‘Jezus’ in 
de preek? Turven maar!



Weet jij wat de naam ‘Jezus’ betekent? 

Welke woorden vind je moeilijk? Vraag thuis maar aan je 
vader of moeder wat de woorden betekenen!

Hoe heet de dominee die vandaag heeft gepreekt? 

Voor wie is er vandaag gebeden in de kerk? 

Voor wie zou jij nog willen bidden? 

Voor

omdat

Na de preek

Tijdens de preek



Lezen 
en zingen

Wat lezen we uit de Bijbel?

 
Wat vind je vandaag het 

mooiste lied?

Voor de dienst

Tijdens de preek

Zondag 2 Datum:

Fijn dat je weer in de kerk bent! 
Met wie ben jij vandaag naar 
de kerk gekomen?

Hoe heet de dominee die 
vandaag preekt?

Welke mensen werken er nog meer mee in deze dienst? 
Wat is hun taak?

Schrijf de tekst waar de preek over gaat maar over uit je Bijbel. 



Na de preek

Maak een woordzoeker van woorden die je hoort in de 
preek. Schrijf de woorden in de hokjes en op de lijntjes er 
onder. Laat thuis iemand anders uit jullie gezin de 
woordzoeker maken!

Tijdens de preek

Wist je dat… er ook mensen zijn, in andere landen, die niet 
op zondag naar de kerk mogen? Ze mogen daar niet in 
Jezus geloven. Wat vind je daarvan?

Wat kun jij voor hen doen? 



Lezen 
en zingen

Wat lezen we uit de Bijbel?

 
Wat vind je vandaag het 

mooiste lied?

Voor de dienst

Tijdens de preek

Zondag 3 Datum:

Het is weer zondag vandaag! 
Wat vind jij fijn aan de zondag?

Wat vind je niet fijn op zondag?

Aan het begin van de dienst groet de dominee de gemeente 
namens de Here God. Welk gebaar maakt hij daarbij? 

Schrijf de zegen die je aan het eind van de dienst altijd hoort 
maar over uit je Bijbel. Je vindt hem in Numeri 6:24-26:



Na de preek

Maak de tekening af!

Voor wie/waarvoor is er vandaag gebeden?

Is er ook gedankt? Nee / Ja, voor

Tijdens de preek



Lezen 
en zingen

Wat lezen we uit de Bijbel?

 
Wat vind je vandaag het 

mooiste lied?

Voor de dienst

Zondag 4 Datum:

Fijn dat je weer in de kerk bent! 
Welke fijne dingen heb jij de 
afgelopen week meegemaakt?

Waren er ook moeilijke dingen? Wat dan?

Het bijbelgedeelte van vandaag gaat over:

Tijdens de preek



Tijdens de preek

Na de preek

Schrijf de tekst waar de dominee over preekt maar met 
mooie letters over in het vak. 

Schrijf eens drie woorden op die volgens jou erg belangrijk 
zijn in de preek. Weet je ook wat ze betekenen? Schrijf 
dat er maar bij!

Voor welke problemen in de wereld is er vandaag gebeden?

Waar wil jij vandaag nog voor bidden of danken?



Lezen 
en zingen

Wat lezen we uit de Bijbel?

 
Wat vind je vandaag het 

mooiste lied?

Voor de dienst

Zondag 5 Datum:

Teken een lijntje van de persoon naar hun werk in de kerk!

Dominee Zorgt dat alles geregeld is 
 voor een kerkdienst

Koster Haalt het geld op 
 tijdens de dienst

Ouderling Houdt een preek 
 en legt de Bijbel uit

Diaken Bezoekt de mensen thuis 
 en helpt de dominee 
 als het nodig is

Wat zou jij vandaag willen leren 
in de kerk?

Welke afkondigingen zijn er vandaag? (afkondigingen zijn 
mededelingen die voor de dienst gedaan worden!)



Tijdens de preek

Na de preek

Schrijf drie zinnen op uit de preek, die belangrijk zijn om 
te onthouden!

Maak een tekening over het verhaal dat vandaag is gelezen, 
of over de tekst van de preek.

Welk lied zou jij graag eens in de kerk willen zingen? 
Zing het thuis maar met je familie!



Lezen 
en zingen

Wat lezen we uit de Bijbel?

 
Wat vind je vandaag het 

mooiste lied?

Voor de dienst

Rebus

Zondag 6 Datum:

Heb jij vanmorgen al gebeden 
voordat je naar de kerk kwam? 
Ja / Nee

Waarvoor zou je kunnen bidden 
voordat je naar de kerk gaat?

Los de rebus op! Schrijf de oplossing maar in het vak.

–m

vl=d

bro=G

h=g

p=w

r=w

–v

+e

+v

+m
s=!



Tijdens de preek

Na de preek

Kun jij in één zin opschrijven waar het bijbelgedeelte van 
vandaag over gaat? 

Luister goed naar het verhaal/de preek van de dominee! 
Worden er namen van bijbelse personen genoemd in de 
preek? Schrijf hun namen maar op!

Wat vind jij belangrijk om te onthouden van de preek?

Maak deze zin af:

Ik ben blij / niet blij dat ik vandaag naar de kerk kan, omdat 


